
Oorlog is het failliet van wijsheid

Ik haat oorlogen. Niet uit naïviteit, maar uit doorleefde overtuiging. Oorlog is niet moedig. Oorlog is een
symptoom van het falen van dialoog, empathie en visie. Het is het moment waarop de mens ophoudt met
denken en begint met vernietigen.

We  hebben  eeuwenlang  geloofd  dat  oorlog  soms  nodig  was.  Maar  in  deze  tijd,  waarin  we  alles  met
iedereen kunnen delen, verbinden en opbouwen, is oorlog een anachronisme geworden. Een restant uit
een tijd waarin kracht belangrijker werd gevonden dan wijsheid.

Nadelen van oorlog – de echte rekening

1. Verlies van mensenlevens
Iedere oorlog laat een spoor van dood, verminkingen en trauma achter.  Slachtoffers zijn vaak burgers,
kinderen, ouders — gewone mensen die nooit om een conflict vroegen.

2. Vernietiging van economie en infrastructuur
Wat generaties hebben opgebouwd, wordt in enkele weken weggevaagd. Bedrijven gaan failliet, scholen
verdwijnen, ziekenhuizen worden geraakt.

3. Cultureel verlies
Erfgoed, kunst en kennis gaan verloren. De collectieve ziel van een volk raakt beschadigd.

4. Trauma voor generaties
De  mentale  littekens  van  oorlog  gaan  veel  verder  dan  de  eerste  linies.  Ze  werken  door  in  kinderen,
kleinkinderen, samenlevingen.

5. Moreel verval
Wat begint met 'gerechtvaardigd geweld', eindigt vaak in propaganda, leugens en onmenselijkheid. Oorlog
verhardt de harten van iedereen die eraan deelneemt.

6. Ecologische schade
Bossen branden, rivieren raken vervuild, ecosystemen sterven. De planeet zelf wordt slachtoffer.

Wat dan wel?

Er is een alternatief. En het ligt binnen handbereik.

Samenwerking. Dialoog. Handel. Technologie. Bewustzijn.
We leven in een tijd waarin we elkaar digitaal kunnen vinden. Waar we oplossingen kunnen bouwen in
plaats van frontlinies. Waar we bedrijven kunnen oprichten die helen in plaats van vernietigen.

De economie van de toekomst is gebaseerd op vertrouwen, creativiteit, en co-creatie.
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De echte macht ligt niet meer bij legers, maar bij denkers. Bij bouwers. Bij mensen die durven dromen van
iets nieuws.

Mijn visie

Oorlog  is  het  einde  van  intelligentie.  Het  alternatief  is  niet  zwakte,  maar  hogere  intelligentie  —  het
vermogen om verder te kijken dan ego, bezit en vergelding.

Ik geloof in een wereld waarin de kracht van mensen zichtbaar wordt in wat ze opbouwen. Niet in wat ze
vernietigen.

Geen enkele oorlog heeft ooit het licht dichterbij gebracht. Maar een mens die in vrede leeft — en in
waarheid handelt — kan meer veranderen dan een leger ooit zal doen.

— Gerben Rommers
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